
oktober 2014

Begin van het jaar 2014 werd ik gebeld door twee schrijfsters die graag een boek wilden uitbrengen 
vol met persoonlijke verhalen en ervaringen van succesvolle vrouwen om hiermee andere 

vrouwen te inspireren om ook eens het roer om te gooien.

Uiteraard vond ik het een eer dat ik werd gevraagd om ook mijn verhaal te doen. Inmiddels is 
het boek te koop www.succesontmaskert.nl en bij alle boekenwinkels.

Ik hoop van harte dat we erin geslaagd zijn
om met onze verhalen andere vrouwen te inspireren!



Zelf heb ik altijd mijn gevoel en intuïtie gevolgd en dit heeft mij privé en zakelijk ver gebracht!

 


